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Voorwoord 
 
Hierbij ontvangen jullie alweer de laatste Bulletin 
van het jaar 2024. Om maar te beginnen met 
positief nieuws: we hebben twee nieuwe 
bestuursleden erbij gekregen, n.l. Marcel Atteveld 
als penningmeester (en gids) en Robbert Blanken 
als secretaris. Wij zijn erg verheugd met deze, 
broodnodige, aanvulling van het bestuur. Zij stellen 
zich, waar nodig, voor in het komende Bulletin. 
Voor Scoutcentrum Buitenzorg was het een 
bijzonder jaar, waarin het 75 jarig bestaan gevierd 
is. Nogmaals onze felicitaties met deze mijlpaal in 
jullie geschiedenis! Wij zijn blij dat wij gebruik 
mogen maken van een deel van het koetshuis. 
Het bestuur wenst alle vrijwilligers en vrienden van 
het museum heel fijne Kerstdagen en een gezond 
en uitdagend 2025! 
 
Ruud Egberts, bestuurslid PR 

 
Agenda 
 
Op zaterdagmiddag 1 maart 2025 gaat ons 
museum- seizoen weer van start. U bent alvast van 
harte uitgenodigd. Noteer de datum vast in uw 
agenda. Meer informatie volgt medio januari. 
 

Sponsor ons museum met 
Sponsorkliks 
 
Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage 
leveren aan Scouting Nederland Museum Baarn, 
zonder dat het jou een cent extra kost! Bestel online 
een pizza via Thuisbezorgd en Scouting Nederland 
Museum Baarn ontvangt hiervoor geld in de 
clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, 
HEMA, Coolblue, Greetz, Zooplus en Expedia mee. 
Een percentage van het aankoopbedrag gaat   naar 
Scouting Nederland Museum Baarn. En nogmaals, 
het kost je niets extra! 

Wil je Scouting Nederland Museum Baarn ook 
GRATIS sponsoren? 

 
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online 
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van 
Scouting Nederland Museum Baarn. Voor jou een 
kleine moeite, voor Scouting Nederland Museum 
Baarn zijn het directe inkomsten. Je kan hiervoor 
klikken  op de banner op onze website, de link in 
een whatsappgroep of rechtstreeks naar 
www.sponsorkliks.com gaan. Klik vervolgens op het 
logo van de winkel. 

Hoe werkt het? 

 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie 
voor elke bestelling van een klant die via 
SponsorKliks.com komt. 75% van deze commissie 
stort SponsorKliks op de bankrekening van 
Scouting Nederland Museum Baarn. Of je nu 
rechtstreeks naar  bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat 
via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je 
betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert 
Bol ons een commissie uit en profiteert Scouting 
Nederland Museum Baarn hier direct van! 

Let op: geen commissie op boeken 

In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, 
hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden 
gegeven. 

5% korting op pretparken, musea en 
dierentuinen voor jou! 

 
Kopen via SponsorKliks levert ons dus geld op 
maar kan jou ook geld besparen. Gebruik de code 
SPONSORKLIKS5 als je kaartjes koopt bij Tiqets 
en je ontvangt 5% korting, daarnaast betaalt Tiqets 
ook 5% commissie. De kortingscode is minstens 
geldig tot 31 december 2024 



Je blijft anoniem 

Noch SponsorKliks, noch Scouting Nederland 
Museum Baarn weet wie er iets besteld heeft, je 
hoeft namelijk niet in te loggen.  

SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is 
besteld, voor welk orderbedrag en dat de 
commissie voor Scouting  Nederland Museum 
Baarn is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een 
klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel 
bent gegaan. Omdat SponsorKliks alleen registreert 
dat er via SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol een 
bestelling is geplaatst en niet bekend is wie deze 
bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk 
dat je de bestellingen die je online doet alleen via  
SponsorKliks laat lopen. Een rechtstreekse 
bestelling die je bij Bol doet, levert Scouting 
Nederland Museum Baarn niets op. 

Je komt op Sponsorkliks via onze website: in het 
keuzemenu boven aan de startpagina. 
 

Stand van zaken nieuw museum 
Zeewolde 
 
Op dit moment is er nog niet veel nieuws te melden 
over de voortgang van een nieuw scoutingmuseum 
in Zeewolde, op  het Scoutinglandgoed aldaar. Er 
wordt gewerkt aan aanvragen voor subsidies. Wij 
houden je op de hoogte van de ontwikkelingen! 
 

Nieuwe aanwinsten 
 
Het museum ontvangt nog wekelijks nieuwe spullen 
van mensen die ons museum een goed hart 
toedragen. Zo ontvingen wij recentelijk o.a.: 
 
Bijzonder oud insigne NPO 
We ontvingen een mooie gift van een van de oudste 
insignes uit onze padvindersgeschiedenis. 
Het betreft een 1e klas insigne van de NPO, de 
Nederlandsche Padvinders Organisatie, welke in de 
beginperiode van 1911 tot 1915 actief was en later 
opging in het NPV. 
Het heeft de tand des tijds 
(ruim 110 jaar!) slechts ten 
dele doorstaan waardoor een 
deel van de 
tekstletters N.P.O. in het lint 
onder de lelie verdwenen zijn. 
In het nieuwe seizoen kun je 
het insigne bewonderen in 
onze vitrine 3 bij de andere 
oudste exemplaren. 
 

 
 
 

Panoramafoto. 
In de jaren 20/30 van de vorige eeuw maakte men 
van grote evenementen en groepen zogeheten 
vaak panoramafoto’s. In grote vaak variërend van 
ca. 100x20/30cm groot. We hebben er een aantal in 
onze collectie van diverse evenementen. Recent 
ontvingen we een onbekende.  

Een groepsfoto van een leidersbijeenkomst in 
Woudschoten van de NCVP, De Ned. Christelijke 
Vereniging van Padvinders, aangesloten bij het 
NPV, vermoedelijk uit 1935/36, De foto is behoorlijk 
gehavend, maar toch zijn de detail goed zichtbaar. 
Scannen van dit formaat is lastig maar met wat knip 
en plakwerk toch een compleet resultaat! 

 

Een oud herinneringsbordje van de prinses 

Irenegroep uit Vlaardingen ter gelegenheid van hun 

15 jarig bestaan in 1960. Al weer een tijdje terug 

dus. 

 

 
 

Een koperen herinneringsplaatje van het planten 

van een boom op Buitenzorg in 2003 door 

deelnemers van de Gilwellcursus B491. Ons is niet 

bekend of de betreffende boom er nog staat en zo 

ja waar. Iemand wel? Het plaatje zullen we 

opnemen in onze Gilwell-vitrine. 

 

 

 
 



Grappige ovenwant gefabriceerd aan de 

buitenkant met gele en groene das stof van de 

Wereld Jamboree in 1995 en gevoerd met een 

oranje das van de Europese Jamboree 1994. 

Dit was een prototype voor de jamboree PR 

commissie, maar is zover bekend niet echt in 

productie genomen.  

 

 
 

Een leuke collectie met praktische 

gebruiksmapjes van het NPG. We hebben een 

postpapier schrijfmap, een bloknootmapje, een 

naaigarnituurtje, een mapje voor legitimatie en 

eisenkaarten, een mapje om lucifermapjes in op te 

bergen en een portemonneetje van NPG Hilversum 

om het 50 jarig jubileum in 1968 te herdenken.  

 

 
 

 

Noordelijk Pinksterkamp NPK 

Van onze NPK correspondent Frank ontvingen we 

verschillende herinneringen aan dit jaarlijkse kamp 

te Marnewaard voor de scouts uit het noorden van 

het land. Alweer het 92e kamp dat haar eerste 

versie beleefde in 1924, dus 100 jaar oud! Een 

kampboekje, naambandjes, een dasring en de 

kampkranten “Pinksterblom” konden we aan de 
collectie toevoegen. 

 

 

 
 
Scout-Ex 2024 
Scout-Ex 2024 is hét nationale evenement voor 
Explorers en werd van 20 tot en met 22 september 
j.l. georganiseerd op het Scoutinglandgoed in 
Zeewolde. Wij ontvingen een leuke 
herinneringsbadge. 
 

 
 

 
Grappig luciferdoosje 
Gilwell: Relight your fire. Nemen we op in ons 

museum in de vitrine over Gilwelltrainingen. 

 

 
Vredeslicht 
 
Het Vredeslicht wordt jaarlijks door een Oostenrijks 
kind ontstoken aan de Vredesvlam in de 
geboortegrot in Bethlehem.  



Vervolgens wordt het door kinderen over de hele 
wereld verder verspreid. Zo ontstaat er al meer dan 
25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine 
vlammetje een zee van licht, een baken, dat ons in 
het donker de weg wijst naar de vrede. 
Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het 
Vredeslicht in de tijd voor kerst aan elkaar door.  
Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken 
van vrede en vriendschap. 
 

 

 

Lichtstraal, een Zeeuwse klipper met 
een rijke geschiedenis 
 
Everard Peter van Emmerik zond ons het door hem 
zelf geschreven boek over dit schip dat lange tijd in 
gebruik was bij de zeeverkenners. Het boek 
beschrijft chronologisch de historie van het schip.  

In 1916 kwam het in handen van de Padvinderij 
door toedoen van Ir. Gerard Tegelberg die als 
voorzitter van de Amsterdamse Padvinders 
voldoende middelen inzamelde voor de aankoop en 
benodigde aanpassingen. tot 1971 bleef het schip 
de basis voor de Amsterdamse zeeverkenners, 
waarna het overging in particuliere handen..  
De schrijver was zelf lange tijd, verkenner, 
stuurman en schipper van de Lichtstraal en vele 
padvinders en jongelui zullen mooie herinneringen 
aan het varen op de schip hebben. 

                

Het boek bevat maar liefst 324 pagina’s met veel 
illustraties en fotomateriaal, is in eigen beheer 
uitgegeven in een kleine oplage. Belangstelling om 
dit boek zelf te lezen en aan je collectie toe te 
voegen? Neem dan contact op met de schrijver: 
everardpeter@gmail.com. Voor slechts 25,- incl. 
verzendkosten komt het naar je toe. 

De romantiek van het doen 
 
Een portret van Hein Knuttel  (1919-1980) 

Een boeiende reconstructie van het leven van Hein 
Knuttel, een bevlogen idealist, werkzaam in de 
kinderbescherming in de periode 1940-1975. Onder 
andere tijdens de wederopbouw in Rotterdam wordt 
de hoofdpersoon gedreven door een verlangen de 
kansen van kwetsbare kinderen te verbeteren: ‘De 
romantiek van het doen’. 

De padvinderij speelt een prominente rol in het 
leven van Hein Knuttel en deze krijgt dan ook ruim 
aandacht in het boek. Zijn oom en mentor de 
kinderrechter W.P.C. Knuttel, bekend als 
belangrijke figuur bij de padvinderij in Assen (1922-
1930), brengt Hein op dit spoor.  
Als kind maakt Hein vanaf 1935 deel uit van de 
padvinderij in Leiden en na de oorlog wordt hij actief 
bij de Rotterdamse padvinders, Roland E. Philips, 

mailto:everardpeter@gmail.com
https://inktvis.nl/de-romantiek-van-het-doen/over-de-biografie
https://inktvis.nl/de-romantiek-van-het-doen/over-de-biografie


groep 23, eerst als leider, daarna als hopman en 
vervolgens als districtscommissaris. Hij maakt beide 
jamborees voor en na de Tweede Wereldoorlog 
mee (1937 en 1947). De ontroerende afscheidsrede 
van Baden-Powell op de Jamboree in 1937 maakt 
grote indruk op hem.  

Het bezoek van Baden-Powell aan die Jamboree in 
’37 is via een qr-code in het boek als filmpje te 
bekijken. 
Als de padvinderij vanaf 1 april 1941 is verboden in 
Nederland weet hij toch ‘stiekem te padvinderen’ in 
zijn werk als ondergedoken groepsleider in een 
kinderbeschermingstehuis. 
In 1948 komt de 126ste groep uit het Engelse 
Birmingham, 26 jongens en twee man leiding, naar 
Nederland voor een bezoek aan het naoorlogse 
Rotterdam. Hein had ze in Frankrijk leren kennen 
op de Wereldjamboree van 1947. Van de 
voorbereidingen van het bezoek is een verslag te 
lezen. Eveneens is te lezen hoe Hein tegen 
verantwoord leiderschap in de padvinderij aankijkt, 
opgetekend uit een uitvoerige correspondentie over 
dit onderwerp. Vanaf 1949 geeft hij als Gilwellian 
leider-schapscursussen in het hele land. In 1957 
neemt Hein Knuttel afscheid van de padvinderij en 
wordt hij benoemd tot Ere-districtscommissaris en 
ontvangt hij de Gouden Jacobsstaf. 
Het boek besluit met portretten van zes belangrijke 
inspiratiebronnen, in het leven van de 
gebiografeerde, waaronder de padvinderij/scouting. 
Het boek bevat unieke foto’s uit de padvinderij in de 
periode 1935-1957. 
 
Elseline Knuttel  Ι  De romantiek van het doen  Ι  
gebonden  Ι  full colour  Ι  16,5 x 24,6 cm  Ι  264 
pagina’s  Ι  € 25,- Ι  ISBN 978 90 75689 990  Ι  
verschijnt december 2024 

Verkrijgbaar via de boekhandel of direct te bestellen 
via deze link 

 

Vuurtje stoken met de Leidse padvinders, Hein 
Knuttel met bril, tijdens de Paastocht in Brabant 
(1935). 

Boekenwurmen op bezoek 

 
Zaterdag 30 november j.l. was het museum het 
domein van 16 “scoutingboekenwurmen”. Elk jaar is 
er eind november een bijeenkomst van liefhebbers 
van scoutingboeken. Samen worden nieuw 
ontdekte scoutingboeken besproken. Adri Saltzherr 
houdt dit al jaren nauwgezet bij en zorgt dat deze 
boeken ook in de lijst van scoutingboeken van de 
NVVSO worden opgenomen. Na jaren dit gedaan te 
hebben stopt Adri hiermee. Fritz zur Kleinsmiede 
gaat deze taak van haar overnemen. Adri, hartelijk 
dank voor je jarenlange inzet voor alle scouting-
boekenliefhebbers! Fritz succes met je nieuwe taak! 
Na het   ‘officiële’ gedeelte volgt dan altijd de 
mogelijkheid om onderling boeken te ruilen en 
ontstaan mooie gesprekken tussen de 
boekenliefhebbers. De volgende bijeenkomst is op 
zaterdag 29 november 2025, weer in het Scouting 
Nederland Museum in Baarn. 
 

 
 

Rome-Assisi reis 1962 

In 1962 namen 350 leiders- en leidsters van de 
Katholiek Jeugd Beweging deel aan deze 11 
daagse pelgrimsreis naar Rome en Assisi. Een van 
de deelnemers maakte een mooi log/fotoboek wat 
we van recent van haar dochter mochten 
ontvangen. Voor het vertrek per speciale trein 
werden zij op het stationsplein van Venlo 
toegesproken door hoofdcommissaris H.J. Post.  

https://inktvis.vrijeboeken.com/book/9789075689990-de-romantiek-van-het-doen.html


 
 
Bezocht werd Assisi, een bekende 
bedevaartsplaats van de 13de-eeuwse heiligen 
Franciscus en Clara van Assisi. In Rome. De 
deelnemers hadden een speciale deelnemerskaart 
en op het uniform werd een blauwe contingentsdas 
gedragen en er was een speciaal naambandje.  
 

 
 

 
 

Het Nederlandse verkenners contingent werd op 
het St. Pietersplein officieel ontvangen o.a. door 
een vertegenwoordiger van de Romeinse 
Verkennersbeweging en de Nederlandse vicaris van 
Vaticaanstad Mgr. C. van Lierde en de assistent 
aartsbisschop van Rome. Op de trappen KRO 
reporter Wim Quint.  
 

 
 
In het leidersblad van mei/juni 1962 is een 
uitgebreid verslag van deze reis opgenomen. Wil je 
dit eens lezen? Stuur dan even een mailtje, dan 
sturen we een digitale versie toe. 
 

Internationaal kamp IJmuiden 1913 

Van de nazaten van de Familie Beelaerts van 

Blokland, ontvingen we een oude ansichtkaart. De 

voorzijde toont een gezicht op de zuidpier van 

IJmuiden. Leuk, maar voor ons weinig interessant. 

Op de achterzijde van de kaart troffen we echter 

een fraai stempel ‘PADVINDERS KAMP” aan. Met 
inzoomen op het poststempel blijkt de kaart door 

verkenner Gerard verzonden te zijn op 24 juli 1913 

vanuit IJmuiden naar de moeder van Gerard, mevr. 

Beelaerts van Blokland, een welgestelde familie, in 

Zeist. In IJmuiden vond van 24-31 juli het 1e 

internationale padvinderskamp plaats met ook veel 

Engelse Scouts. De boodschap is bijzonder: “Lieve 
Moe, Stuur u gauw mijn stok. Ik ben best 

aangekomen, Alles goed Gerard”. 
Je zal je padvindersstok maar vergeten zijn!  

 



Vrienden- en vriendinnen 
 

Wilt U zich opgeven als VRIEND(IN) van het 
museum? Dat kan bij onze secretariaat!! 

De vrienden (en vriendinnen) van ons museum 
vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 25,00.  
U kunt dit over maken op onze bankrekening 
IBAN: NL40 RABO 0130 0254 10 en BIC: 
RABONL2U t.n.v. Stichting Scouting Museum te 
Baarn.  
Hartelijk dank voor uw steun, donaties en giften zijn 
zeer welkom. Deze vallen onder de ANBI regeling. 

 

Vriendenbijdrage 2025 

We verzoeken u allen vriendelijk om de 
vriendenbijdrage van 25,- voor 2024, voor zover u 
dat nog niet gedaan heeft, nog dit jaar aan ons over 
te maken. Alvast bedankt namens de 
penningmeester, die kan dan met een gerust hart 
het nieuwe jaar in! 

 

Bezoekers 

Derk, ons bestuurslid met als focuspunt de 
bezetting van de gidsen in ons museum, heeft weer 
enig rekenwerk gedaan en komt tot de volgende 
aantallen bezoekers en rondleidingen in het 
afgelopen seizoen:  

*aantal bezoekers: 411 
*aantal rondleidingen: 76 

Een mooi aantal bezoekers dus, en onze grote 
dank gaat uit naar de gidsen die samen dus 76 
rondleidingen uitgevoerd hebben! 

Wie helpt? 

 
In onze collectie groepsnaambandjes hebben we 
een aantal bijzondere groepsbandjes waarop 
afkortingen staan. Het is ons echter niet bekend, en 
we hebben het tot op heden ook niet terug kunnen 
vinden, waar deze afkortingen voor staan, van 
welke groep ze zijn en waar die vandaan komt. 

Hoogstwaarschijnlijk padvindstersgroepen, maar 
niet zeker. Daarnaast nog een bandje met het motto 
“ons vuur blijft aan”. Dat lijkt bij pioniersters te 
passen, maar welke groep hanteerde deze 
levenswijze? 

 

Legitimatiebewijzen en klassekaarten 

We konden onze collectie weer aanvullen met 
bijzondere documentjes: 
 
Amsterdam: 
We ontvingen een fraai oud Legitimatiebewijs van 
de N.P.V. Afdeeling Amsterdam uit 1929. Op de 
omslag een bijzonder logo met “WAAKT” en “DE 
KLOEKSTE ZIJN; NIET SCHIJNEN” 
In een oud artikel vonden we de oorsprong hiervan:  
 
 
“27 april 1920  Troepenhuis voor padvinders op 
den Zeeburgerdijk ingewijd 
Onder groote belangstelling van padvinders en van 
publiek is Zondagmiddag in de Archipelwijk op den 
Zeeburgerdijk het troepenhuis, ontworpen door den 
architect de heer De Sain, voor de troepen 4, 6 en 
14 der padvinders door dr. C.P. Gunning ingewijd. 
In een rede tot de met muziekkorps en vlaggen om 
hem verzamelde padvinders, waarin hij wees op de 
bedoeling van ‘dit ridderhuis’, zei de spreker, dat het 
devies moest zijn: De kloekste zijn, niet schijnen.” 
Bij de opening van dit gebouw in de Archipelwijk, 
gewijd aan deugd en ridderlijkheid, wenscht de 
spreker het woord van een der groote mannen van 
den Oost-Indischen Archipel in herinnering te 
brengen: ‘Meester zal hij zijn, die de kloekste is’ en 
over de kloekheid sprekende herdenkt de heer 
Gunning een ander woord van een der mannen van 
de Archipel-geschiedenis: ‘Ziet, wat een kloeke 
courage vermagh.’ 
 



 
 
Rijswijk 
Vlak na de oorlog starten veel nieuwe groepen. Zo 
ook de WADOB groep (wij allen doen ons best) in 
Rijswijk. Wegens ontbreken van officiële klasse-
eisenkaarten maakten ze die gewoon zelf. Zoals 
Anneke van het viooltjes vendel hier haar 3e klas 
aftekenkaart zelf maakte. Haar eerste wapenfeit 
was op 29 september 1945 waarbij ze voldeed aan 
het maken van een platte knoop, schootsteek en 
een rondtorn. Op 15 december van dat jaar kon ze 
haar laatste twee eisen aftekenen en was ze 
geslaagd! 
 

 
 

        

Fijne Kerstdagen en een gezond en 
uitdagend 2025 
 
Het bestuur van het Scouting Nederland Museum 
wenst onze vrijwilligers, vrienden van het museum 
en verdere relaties zeer fijne Kerstdagen en een 
gezond en uitdagend 2025! 

 

 Bestuur 

 Het Bestuur is nu als volgt samengesteld: 
 Vacature, voorzitter 
 Robbert Blanken, secretaris   
 Secretariaat-museum@scouting.nl 
 Marcel Atteveld, penningmeester 
 m.attevelt@home.nl 
 Paul Heessels, conservator 
 museumbaarn@scouting.nl 
 Ruud Egberts, lid met aandachtsgebied PR   
 PR-museum@scouting.nl 
 Derk Tholen, lid met zorg voor de  gidsendiensten 
 Bezoekafspraak-museum@scouting.nl 
 
 Samen zetten zij de ingeslagen weg voort, die al 
 meer dan 70 jaar een heel goed pad was. 
  
 Het Scouting Nederland Museum 

 Het museum is van 1 maart tot 1 november elke   
 zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur open.   
 Hiernaast is een afspraak voor groepen mogelijk!  
 Dat kan via 030 – 6371915 (Derk Tholen) of per 
 mail: Bezoekafspraak-museum@scouting.nl  
 
 Ons bezoekadres is: Scoutcentrum Buitenzorg, 
  Amsterdamsestraatweg 51, 3744 MA Baarn.  
 
 Onze website is:   
 www.nationaalmuseum.scouting.nl 
 
 U vindt ons ook op Facebook: 
www.facebook.com/nationaalmuseumscoutingneder
land  
 Redactie Bulletin: Ruud Egberts, Burg. v.d.   
 Feltzweg 29, 7391 HL, Twello. 
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